


Jer.6:15

Jer.6:16-19
Omdat die de overwinning tegenhouden. 

Twijfel, ongeloof, verwarring, valse leringen, humanisme, gebrek 
aan kennis over geestelijke consequenties in het houden aan of 
het overtreden van Gods regels, en natuurlijk onze koppige, 
rebelse trots vermengd met zelfvoldaanheid. 

Deze zegeningen.



• Zij brengen een gemengde boodschap van onverantwoordelijkheid, een 
lauwe Agape, genade – doet-er-niet-toe – wat, welke met open mond wordt 
ontvangen. En zij brengen het wiegelied van Satan in een gemeente, die 
vaak maar al te gewillig is, de brede weg van de zelftevredenheid te nemen 
en die niet aan de eigen bevrijding bijdraagt.

• Hierbij misbruiken zij vaak de volgende bijbeltekst. Spreuken 13:22, die 
zegt:“De goede doet zijn kindskinderen erven, maar het vermogen van de 
zondaar wordt weggelegd voor de rechtvaardigen.”



• Enkelen zullen deze misleiding op een nog lager niveau brengen door te 
beloven: “Als je aan ons en onze dienst nog meer geld geeft, zal God 
dienovereenkomstig grotere bedragen terugbetalen, en je zult rijker worden 
als alle anderen!”

• De waarheid echter is, dat dit alles verre is van de waarheid. Deze Bijbeltekst 
Spr. 13:22 zegt eigenlijk: De rijkdom van de zondaars wordt bewaard voor de 
rechtvaardigen. We moeten weten dat volgens God zonde zonde is, of je nu 
gered bent of niet.





• Ware bevrijding is altijd in twee stappen: 
1) Confrontatie met de waarheid, d.w.z. zondengebieden herroepen en onder het bloed van 

Jezus stellen. (Lucas 3:8-9) (1 Johannes 1:9) (Lev. 26:39-45) 
2) De daarachter liggende vloek en de geest in Jezus naam bevelen er uit te gaan! (Marcus 

16:17-19) (Lucas 4:18-19) (Hand. 8:5-8) (Matt. 4:23-24) (Matt.8:16-17) (Marc. 1:23-27) 
(Marc. 2:5) (Marc. 5:1-20) (Marc. 9:25-27)









• In de Bijbel en ook nu zien we apostelen, evangelisten, gelovigen alle vier 
de stappen doen. Zij hebben Jezus niet gezien, zijn niet persoonlijk door 
Hem onderwezen, maar toch bereiken zij dezelfde resultaten.

• Kort samengevat: Wil je resultaat? Doe het dan op Gods manier!!!!

Hand. 8:5-8









31 Indien zijn zonen mijn wet verlaten, en niet naar mijn verordeningen wandelen; 
32  indien zij mijn inzettingen ontwijden, en mijn geboden niet onderhouden, 
Let op: God spreekt hier over “Zijn” kinderen (gelovigen) en niet over de heidenen.

Psalmen 89:40-44
Job 1:9,10
Predik.10:8

(Psalm 89:31-32)

Als wij willen gehoorzamen aan Zijn Woord



Matt.7:17,18

Matt.7:20
Matt.21:19 
(vervloeken 
van 
vijgenboom)

• Daar zit je dan al jaren in de gemeente.
• Je plant je (geld)(tijd)(energie)zaad in goede aarde.
• Je hebt geplant en geplant, maar niets groeit en oogsten is er al helemaal niet bij.



Jeremia 36:2,3
Jesaja 59:1,2,12
Psalmen 51:3,9





Lev. 26:4-6
Deut. 28:2-6, 11-13







Jesaja 51:8

Job 24:20





Spreuken 11:21

Matt.11:28-30

Galaten 5:1

Psalmen 34:18

Rom.2:8-11

• De meeste vloeken van God zijn er over het derde en vierde geslacht, zoals 
in Exodus 20:5 en Exodus 34:7 staat. 

• Sommigen gaan zelfs tien in generaties, zoals in Deuteronomium 23:2. 

• Maar in Deuteronomiuim 28:46 zegt God eeuwig. Eeuwig is een lange tijd! 
Bedenk daarbij, dat “zaad” (nageslacht) overgedragen kan worden op of 
geld of kinderen.

• MAAR door het offer van Jezus kunnen wij worden bevrijd van iedere vloek 
of juk.



















Omdat het en jij onder het bloed van Christus bent.




